
KOPTEKST VAN 

Vereniging voor hen die een  
partner hebben verloren  

door overlijden   

M a i l :  
w w . w a a s l a n d . v z w @ g m a i l . c o m  

 
B e s l o t e n  F a c e b o o k g r o e p :  

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
g r o u p s / w w . w a a s l a n d . v z w /  

 
F a c e b o o k p a g i n a :  

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
w w w a a s l a n d v z w /  

 
W e b s i t e :  

h t t p s : / / w w w . o n t m o e t e n . s i t e /
w w - w a a s l a n d - v z w  

 
T w i t t e r :  

h t t p s : / / t w i t t e r . c o m /
W W _ W a a s l a n d _ v z w  

 
L i n k e d I n :  

h t t p s : / / w w w . l i n k e d i n . c o m /
c o m p a n y / w w - w a a s l a n d - v z w  

 
G S M - n r :  0 4 9 7 / 9 4  7 6  3 9  



Als je je geliefde bent verloren, blijft 

het belangrijk dat je ergens terecht 

kan als je daar behoefte aan hebt. 

 

Wij bieden een luisterend oor, een 

schouder om op uit te huilen, een 

kans om samen te zijn,  met een lach 

en een traan.  

 

Het is goed dat je met lotgenoten 

kan praten, ervaringen en herinnerin-

gen kan delen, samen zijn, en *jne 

momenten kan beleven. 

We zijn er voor elkaar als mensen! 

 

Je ontmoet andere leden die net als 

jij hun geliefde verloren, waarbij je  

terecht kan met je verhalen zonder 

schroom, zonder oordelen. 

 

Bij ons vind je een luisterend oor bij 

lotgenoten die begrijpen wat je  

doormaakt. 

 

Heb je nood aan zo een plek, kom 

gerust eens proeven van de sfeer op 

één van onze activiteiten. 

Wat wij je bieden: 

Een veilige plek waar je terecht kan voor 

een gezellig samenzijn en er over alles 

gepraat kan worden. 

 

We maken ook tijd voor een uitstap of 

eens lekker uit eten gaan. Dit aan een 

democratische prijs. 

 

Wij willen je aanmoedigen om het alleen-

zijn te doorbreken, samen met lotgeno-

ten. 


